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                       SEPT/OKT 2023 

26 augustus – 16 oktober 

Weer aan de slag…. 
 
De grote vakantie is achter de rug. Wellicht waren we ver weg, of 

ook niet, gewoon thuis; wellicht zijn we helemaal opgeknapt, of ook 

niet omdat de caravan bij Garda gebombardeerd werd met  

hagelstenen…. Iedereen heeft een eigen verhaal. Maar we gaan er 

weer tegenaan! 

In de tussentijd gebeurde natuurlijk van alles. Zo raakte ons eerst 

het bericht dat onze bisschop mgr. Smeets vanwege zijn gezondheid 

aangaf niet mee capabel te zijn om te besturen, om enkele weken la-

ter zelfs formeel zijn ontslag in te dienen, waardoor mgr. Maessen nu 

tijdelijk de lopende zaken van het bestuur van het bisdom behartigt 

totdat door de paus een nieuwe bisschop is benoemd. We leven met 

mgr. Smeets mee, bidden voor hem, voor het bisdom en voor een 

goede opvolger. 

Ondertussen gaan we weer gewoon aan de slag! Wat er ook in de 

wereld of in het bisdom gebeurt: we maken onze eigen keuzes en 

bouwen samen aan onze geloofsgemeenschap door activiteiten voor 

kinderen, de alphacursus, vieringen en noem maar op. Vragen we 

God daartoe om zijn kracht en inspiratie dat we Zijn werk kunnen 

doen in deze wereld! 

Hans Bouman, Pastoor-deken 
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Vormsel 2024 
 
De leerlingen van groep 8 van de basisschool staan op het 
punt een belangrijke fase in hun leven te bereiken, waarbij zij 

de basisschooltijd achter zich laten en de weg naar de toe-
komst vervolgen. Met deze groei komt de mogelijkheid om 

zelfstandige keuzes te maken, niet alleen voor alledaagse  
zaken zoals school of vrienden, maar ook voor hun verbinding 
met de Kerk. 

Na het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie is het nu 
tijd om te beslissen: willen ze het Heilig Vormsel ontvangen? 

Een beslissing die volledig aan hen is. De basis is gelegd door 
hun ouders, maar nu is het aan de leerlingen zelf om te kiezen 
of ze deze weg willen vervolgen. Het Heilig Vormsel markeert 

een bewuste keuze en verdieping van hun geloof. 
Een voorbereidingsperiode gaat vooraf aan het Heilig Vormsel, 

inclusief buitenschoolse catecheselessen. 
De aanmeldingsformulieren voor het ontvangen van het sacra-
ment van het Vormsel zullen in september worden uitgedeeld 

aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool de Broeder-
school (Molenberg), Eikenderveld (Eikenderveld), Windekind en 

Tarcisius (Bekkerveld), de Windwijzer en de Tovercirkel (Heer-
lerbaan) en Sint Martinus (Welten). Deze formulieren kun-

nen worden ingeleverd bij de eigen leerkracht op school. 
Zodra de aanmelding is ontvangen en verwerkt, ontvangen ou-
ders/verzorgers een bevestigingsbericht via e-mail om de ont-

vangst van de aanmelding te bevestigen. 
Daarna wordt een ouderavond gepland om meer te weten te 

komen over het sacrament van het Vormsel, inclusief belang-
rijke details zoals data voor voorbereidingsbijeenkomsten en 
eventuele bijbehorende activiteiten. Ook is er gelegenheid om 

vragen te stellen. 
Voor vragen of aanvullende informatie kunnen ouders/verzor-

gers contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg 
via e-mail anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-

40508492. 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Wat als je niet gedoopt bent maar toch de sacramen-
ten van de communie of het vormsel wil krijgen? 
 
Soms gebeurt het dat door omstandigheden het Doopsel nog 
niet heeft plaatsgevonden, dit hoeft geen belemmering te zijn 
om de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en het 

Vormsel te ontvangen. 
Ons pastorale team, deken Bouman, kapelaan Taison, diaken 

Cloodt en onze catechiste Anita van den Berg, staan klaar om 
u te helpen. Als u wilt dat uw kind de Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel kan meemaken, aarzel dan niet om contact 

met hen op te nemen en ontdek hoe we samen deze  
belangrijke stappen in het geloofsleven van uw kind kunnen 

vieren en verrijken. 

Gezinsmis op 2 september 2023 om 19.00 uur. 
 
We beginnen aan een nieuw schooljaar. We gaan er een mooi 

jaar van maken. Maar niet zonder God die voor ons zorgt. 
Daarom beginnen we het schooljaar met een startviering in de 
kerk. We vragen om Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar.  

In het bijzonder vragen we of Hij bij onze kinderen wil zijn. 
Welkom dus allemaal. De viering is op zaterdag 2 septem-

ber, om 19.00 uur in de Martinuskerk en draagt de titel: ‘God 
houdt van ieder van ons’. Na de mis is iedereen van harte  

welkom in de pastorie voor een kopje koffie/drankje met  
iets lekkers. 

Activiteit voor de kinderen op 24 september om 
15.00 uur in de pastorie van Welten. 
 
Leer jouw kind over de diversiteit van culturen. 

De kapelaan wil graag met de kinderen spreken over de   
cultuur en het leven in zijn geboorte land (India). Hoe groeien 

kinderen op? Wat eten ze? Welke kleren dragen ze? enz.  
Kinderen zullen een Indiaas gebak bakken met de kapelaan. 
Laten we samen leren, spelen en lekker bakken. Van harte 

welkom. 
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Rozenkransprocessie 
 
Op zondag 1 oktober a.s. zal de Rozenkransprocessie weer 
plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal deze ook dit jaar weer,  

na de mis van 10.00 uur, via een ‘rondje om de blok’ trekken 
en vervolgens eindigen bij het kruis hoek De Doom/Welter-

tuijnstraat. 
De route zal dus als volgt zijn: 
Weltertuijnstraat, Welterkerkstraat, Pijnsweg, Rustaltaar bij 

het kruis hoek Pijnsweg/Smidserweg, Weltertuijnstraat, en af-
sluiting bij het kruis hoek Weltertuijnstraat/De Doom. 

Aansluitend kan men in ‘t Bakkes weer genieten van een kopje 
koffie/thee en een versgebakken stukje vlaai. De deuren zullen 
daar vanaf 12.00 uur geopend zijn. 

U bent allen van harte welkom! 

Alpha cursus 
 
Ben je op zoek naar nieuwe kansen, vriendschappen en een 
dieper begrip van het geloof? Heb je zin in een avontuur dat je 

horizon verbreedt? Dan hebben we goed nieuws voor je! 
De Alpha Cursus staat voor de deur en jij bent van harte  

uitgenodigd. Of je nu nieuw bent in het geloof, vragen hebt, of 
gewoon wilt ontdekken waar het leven echt om draait, de  
Alpha Cursus is voor iedereen. 

Samen met anderen kom je in een ontspannen en vriendelijke 
omgeving om te praten over belangrijke vragen en thema's. 

Geen vraag is te groot of te klein! Je kunt jouw gedachten  
delen, nieuwe vrienden maken en stap voor stap verkennen 
wat het christelijk geloof inhoudt. 

De Alpha Cursus biedt je de mogelijkheid om op een informele 
manier te leren en te groeien. Dus, als je openstaat voor  

nieuwe ervaringen en het verkennen van de betekenis van het 
leven, nodigen we je uit om mee te doen aan de Alpha Cursus. 
Neem een stap in de richting van ontdekking, vriendschap en 

een diepere verbinding met het geloof. 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze catechiste 

Anita van den Berg via de mail anita@pancratiusheerlen.nl of  
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bel naar 06-40508492. We kijken ernaar uit om je te verwel-

komen! 
 

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis  

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te 

organiseren na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk 
voor een hechte gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje 
warme koffie kan ons helpen verder te groeien als een gemeen-

schap. Het volgende ontmoetingsmoment met koffie vindt plaats 
op zondag 17 september na de mis bij het Bakkes. U bent 

van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, sa-
men lekker kletsen. 

 

 
 

Gedoopt 

 
1 juli: Leonore Derkx 

 
 

Gaan trouwen 

 
       Zaterdag 2 september om 13.00 uur in de  

        Pancratiuskerk: Mark Reijntjes en Claire Voragen,  
        wonend in de parochies Heerlen-Noord 

        Zaterdag 9 september om 13.30 uur in de kerk van  
        Welten: Silvester Schaghen en Valerie D'Antonio, wonend 

        in resp. de parochie H. Moeder Anna en de parochies  
        Heerlen-Noord.  
        Maandag 25 september om 11.00 uur in de  

        Pancratiuskerk: Wesley Cator en Naomi Wassenaar, 
        wonend in de parochies Heerlen-Noord. 

 
Wij wensen de bruidsparen en hun families een hele mooie dag 
toe en vooral veel zegen voor het leven! 
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INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

3 OKTOBER 2023 

Voor de periode van 14 okt – 11 dec 2023 
Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 

10.00u–12.00u. 
Misintentes S.V.P. via mail: sintmartinus@home.nl , 

telefonisch 045 – 571 32 25 of persoonlijk bij het 
parochiekantoor doorgeven.  

 

Zaterdag 26 aug 
Dagkapel 
Celebrant: Prof. Rohling 

19.00 uur: 
 

Zondag 27 aug 
21e zondag door het jaar 
Celebrant: Prof. Rohling  

10.00 uur:  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Jaardienst ouders Kuipers-
Kurvers en overleden 

kinderen (st) 
 

Dinsdag 29 augustus 
Dagkapel 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: H. Mis 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
voor de zielen van de  

overledenen die op weg zijn  

 

naar de hemel; voor de 
zielerust van Wim Conjaerts  
 

 
Vrijdag 1 september 

Kapel Benzenrade 
Celebrant: kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Els Dohmen-de Wert; 

jaardienst ouders 
Cordewener-Lemmens (st); 
jaardienst  Pierre Lippertz; 

Ber Maes; Teuntje Keulders 
 

Zaterdag 2 sept 
Gezinsmis; Grote Kerk 

Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 
 

Na de mis is er gelegenheid 
om koffie te drinken in de 

pastorie 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zondag 3 september 

22e zondag door het jaar 
Celebrant: Prof. Rohling  

10.00 uur: Organist  
B. v. Kerkvoort 
 

Jaardienst Math Feijen; 
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
 

Dinsdag 5 september 
Dagkapel 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: H. Mis 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

voor de zielen van de 
overledenen die op weg zijn 

naar de hemel  
 
 

Zaterdag 9 sept 
 

13.30 uur: Huwelijk 
Silvester Schaghen en Valerie 
D'Antonio 

 
Dagkapel 

Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 
 

Jaardienst Tiny Waterval-
Stevens 

 
 
 

 

Zondag 10 september 

23e zondag door het jaar 
Celebrant: Kapelaan Taison 

10.00 uur: Organist  
J. Lardinois  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 
Dinsdag 12 september 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

voor de zielen van de 
overledenen die op weg zijn 

naar de hemel  
 

Zaterdag 16 sept 
Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 

Ouders Kurvers-Eussen, 
Mireille en Jolanda 
 

 
Zondag 17 september 

24e zondag door het jaar 
Celebrant: Kapelaan Taison 
10.00 uur:  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Na de mis koffiedrinken bij 
Het Bakkes. 
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Dinsdag 19 september 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
Jaardienst Ans Niemarkt-

Smeijsters;  
echtp. Hoppers-Retera (st);  

voor de zielen van de 
overledenen die op weg zijn 
naar de hemel  

 
Zaterdag 23 sept 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Jaardienst Sjir Kurvers en 

Fien Kurvers-Dabekaussen 
(st) 

 
Zondag 24 september 
25e zondag door het jaar 

Celebrant: Kapelaan Taison 
10.00 uur:  

 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

15.00 uur: activiteit voor 
de kinderen 

 
 
Dinsdag 26 september 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

>>>>> 

voor de zielen van de 

overledenen die op weg zijn 
naar de hemel  

 
 
Zaterdag 30 sept 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 
Jaardienst ouders Weerts-

Claessens  
 

 
Zondag 1 oktober 
26e zondag door het jaar 

Rozenkransprocessie 
Celebrant: Kapelaan Taison 

10.00 uur:  
 

Hub de Esch (st) 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Na de processie 
koffiedrinken bij Het 

Bakkes. 
 
Dinsdag 3 oktober 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
ouders Paffen-Wachelder; 

Gerda Malherbe Maigray; 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

voor de zielen van de 
overledenen die op weg zijn 
naar de hemel;  
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Vrijdag 6 oktober  

Kapel Benzenrade 
Celebrant: kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 
Els Dohmen-de Wert; ouders 

Cordewener-Lemmens; 
 

Zaterdag 7 oktober 
Gezinsmis 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 

Tiny Waterval Stevens; 
jaardienst Hub en Elly 
Huppertz-Stevens, ouders 

Stevens-Jacobs, ouders 
Huppertz-Clignet; Sjeng 

Jacobs en Annie Stevens 
 

Na de mis is er gelegenheid 
om koffie te drinken in de 
pastorie. 

 
Zondag 8 oktober 

27e zondag door het jaar 
Celebrant: Kapelaan Taison 
10.00 uur:  

 
Ouders Waterval-Huppertz 

overleden familieled; echtp 

Hoppers-Retera (st) 

 
Maandag 9 oktober    

Film Gemeenschapshuis. 
 
Dinsdag 10 oktober 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

voor de zielen van de 
overledenen die op weg zijn 

naar de hemel 
 
Zaterdag 14 oktober 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 

 
Zondag 15 oktober 
28e zondag door het jaar 

Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur:  

 
Jaardienst Sjir Stams (st); 
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 

Na de mis is er koffiedrinken  
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Nieuw lid kerkbestuur gezocht 
 
De parochies Heerlen Centrum/Zuid kennen één gezamenlijk 
kerkbestuur, dat onder voorzitterschap van de deken  

verantwoordelijk is voor het beleid dat de parochies overstijgt. 
Het streven is dat iedere locatie/kerk vertegenwoordigd is door 

een lid, verbonden met die parochie. Door het terugtreden van 
dhr. Herman van Leeuwen eerder dit jaar als kerkbestuurslid 
(hij blijft zeer actief als vrijwilliger op de locatie St. Joseph) is 

de parochie Jospeh Heerlerbaan niet meer vertegenwoordigd 
aan de bestuurstafel, dat is niet goed. We zijn daarom naarstig 

op zoek naar iemand die betrokken is op de Josephparochie en 
deze parochie in het kerkbestuur wil vertegenwoordigen. Als u 
interesse hebt om op deze manier een steentje bij te dragen 

aan de opbouw van onze parochie, kunt u contact opnemen 
met deken Bouman. U kunt bij hem ook namen suggereren 

van mogelijke kandidaten. 

Biddende Moeders. 
 
Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig wor-
den. Helaas groeien ze op in een wereld waarin niet alleen 

aangename dingen gebeuren maar waarin ook problemen 
voorkomen zoals pesterijen, ziekten, problemen op school, 
verslavingen, geweld, verbroken relaties, noem maar op. 

In 1995 zijn in Engeland 2 moeders, oma’s gaan bidden voor 
hun kinderen, kleinkinderen en andere intenties. Zij maakten 

zich grote zorgen over de problemen waarmee de jeugd te ma-
ken kreeg. Al snel sloten andere moeders zich bij hen aan en 
ook in andere plaatsen gingen moeders in groepjes bidden. Zo 

ontstond Biddende Moeders en zijn we wereldwijd in gebed 
met elkaar verbonden. Op dit moment zijn er duizenden  

gebedsgroepen verspreid over meer dan 100 landen,  
waaronder Nederland.  
In Limburg zijn 26 groepjes Biddende Moeders die wekelijks of 

om de twee weken bij elkaar komen voor het gebedsuur. Er 
hebben al mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en het 

gezamenlijk bidden geeft veel rust. 
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Alle moeders/oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen 

zijn welkom: zowel de fysieke als de geestelijke moe-
ders/oma’s om te bidden voor onze kinderen en andere inten-

ties. 
U bent van harte welkom om kennis te maken met Biddende 
Moeders. 

We bidden elke week b.v. maandagochtend van half 11 tot half 
12  of naar wens aan te passen 

Adres van Weerden Poelmanstraat 20 Heerlen.  
Inlichtingen: Marie-Louise Douven 06 18952218 of de regio-
verantwoordelijke van Limburg Wies Mom  tel.0475-589135.  

 

Lourdestriduüm Molenberg 2023 
 
Traditiegetrouw staat de maand oktober voor de parochie  
Verschijning v.d. Onbevlekte Maagd te Molenberg in het teken 
van het lourdestriduüm. 

Ook dit jaar mogen we van vrijdag 6 tot en met zondag 8  
oktober drie gastpredikanten en koren verwelkomen in onze 

parochiekerk. 
Op vrijdag 6 oktober om 19:00 uur zal kapelaan Roderick 
van Attekum, op dit moment als docent verbonden is aan het 

Grootseminarie Rolduc, onder muzikale opluistering door  
familiekoor Young Spirit het triduüm openen. 

Zaterdag 7 oktober 19:00 uur mogen we voormalig  
vicaris-generaal van het bisdom Roermond  
mgr. Dr. Schnackers tezamen met het koor New Generation 

verwelkomen in onze parochiekerk. 
Op zondag 8 oktober om 10:00 uur zal de laatste Mis in dit 

Lourdestriduüm gevierd worden met in ons midden de huidige 
vicaris-generaal van ons bisdom Lic. Quaedvlieg onder  
muzikale omlijsting van familiekoor Chrisko. 

 
U bent van harte uitgenodigd om deze vieringen mee te vieren. 
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ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS: 
Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur: 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR HeerlenTelefoon: 045-571 32 25 
Email: sintmartinus@home.nl 

Openingstijd: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u 
Bezoek ook onze Website:  www.parochie-welten.nl/site 
 

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten) 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl 
 
Pastoor en Deken : H.J. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
Telefoon:  045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91 

E-Mail:deken@pancratiusheerlen.nl     twitter: @DekenHeerlen 
 

Diaken Theo Cloodt 
Telefoon: 06 - 34 52 47 00 
E-Mail: theo.cloodt@home.nl 
 

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 
Telefoon: 045 - 574 01 43 
 

Stichting Patiëns: 
Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: 

Telefoon: 045 - 523 25 04  /  045 - 575 14 15  
 

Kerkbijdrage / Misstipendia 
t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus: 
ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76 

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15 
 

Misstipendia:   Dinsdag                         € 15,00 
         Zaterdag/Zondag     € 30,00 
 

Giften:  Stichting Help Kerk St. Martinus 
Welten/Benzenrade: 

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818 
E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl 


