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Parochienieuws 
 

Sint Martinuskerk Welten 
 

nr. 2026-2  14 februari-23 maart 2026 
 

 

 

Van Carnaval naar Vasten 
 

Wanneer u dit leest, is de Blauw Sjuut gezegend en onderweg om overal in 
Limburg de Carnaval aan te kondigen, om uiteindelijk vrijdagavond met 
groot feest op het Pancratiusplein ontvangen te worden. De ezel op het 
plein krijgt dan de kap op, waarmee de Carnaval echt van start is. 
Tja, deze Hollander weet het: niet iedereen heeft er wat mee. En inderdaad: 
er zijn vooroordelen en er zijn excessen. Maar ik zie en ervaar ook hoe het 
een enorm feest van verbinding is. Hoe uitgewaaierde families uit andere 
streken en zelfs verre landen komen, om weer met elkaar samen te zijn en 
de band met elkaar in stand te houden en te verstreken.  
En dat is mooi en goed! 
Wat veel mensen niet zien, is hoeveel werk erachter schuil gaat. Het leiden 
van een vereniging is bijna het leiden van een bedrijf. Er moet zoveel 
georganiseerd en afgestemd worden, sponsoren en adverteerders moet 
worden gezocht en gevonden. Door die hele machine achter de schermen 
kan het volksfeest bestaan en gebeuren. Zeer veel dank dus aan iedereen 
die zich daarvoor inzet! 
Aswoendag beleven we samen met elkaar in de kerk met het Askruisje. 
Daarna komt een andere tijd, de Vastentijd, tijd van inkeer. Een tijd van 
goed-doen voor de ander, daarom ook de Vastenactie. Laten we daar ook 
samen de schouders onder zetten, net zoals de Carnaval, en laten we ook 
die Vastentijd echt samen beleven. 
Als we dat doen, kan het daarna ook een echt Pasen zijn! 
 
Hans Bouman, 
Pastoor-deken 
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Vastenactie 
 

 

 

De vastentijd is tijd van bezinning en gebed (kijken naar binnen), maar ook 
om er te zijn voor de ander (kijken naar buiten). Vanzelfsprekend doen we 
daarom ook dit jaar weer mee aan de Vastenactie! 
Vastenactie vraagt in 2026 aandacht voor het bisdom Pando, in het uiterste 
noorden van Bolivia, een van de armste streken in het land. 90% van het 
bisdom bestaat uit tropisch regenwoud. In het verleden is bisschop Luis 
Casey zeer actief geweest om de levensomstandigheden voor de straatarme 
inheemse bevolking te verbeteren. Hij bouwde een ziekenhuis, 
organiseerde een hospitaalboot die op de Amazone gehuchten en dorpjes 
aandoet om medische zorg te verlenen, hij zorgde voor naschoolse 
kinderopvang als ouders het oerwoud intrekken om vruchten te 
verzamelen, er kwam ook opvang voor gehandicapte kinderen. Om zijn 
initiatieven te financieren richtte hij de Stichting Amazone Kinderen op 
waarmee Vastenactie samenwerkt. Zie www.amazonekinderen.nl. Na zijn 
dood in 2022 zet zijn opvolger bisschop Eugenio Coter de projecten van 
bisschop Casey voort, aangevuld met gevangenenzorg. Want de 
levensomstandigheden in de gevangenissen van Pando zijn mensonterend; 
het leven is er heel moeilijk. Soms zitten verdachten vijftien jaar zonder 
proces vast omdat ze geen geld hebben om aan de documenten te komen 
die nodig zijn om hun rechtszaak te beginnen. Een team van bezoekers 
rondom de bisschop probeert de gevangenen zoveel mogelijk te helpen. De 
campagne van Vastenactie richt zich vooral op het gevangenenpastoraat en 
de naschoolse kinderopvang. 
Uw donatie is welkom op bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 tnv 
Vastenactie Bisdom Roermond ovv Pando 2026. 
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Regiogesprekken over 
toekomst geloof in 
Limburg 
 

Verbonden met elkaar in Christus – 
Kompas voor de toekomst’. Zo heet 
de toekomstvisie voor de kerk in 
Limburg, die bisschop Ron van den 
Hout eind vorig jaar heeft 
gepresenteerd. De bisschop wil 
graag dat dit document niet alleen beleidsstuk is voor bestuurders in de 
kerk, maar dat zoveel mogelijk mensen het lezen en ermee aan de slag 
gaan. Daarom worden er in april drie regiobijeenkomsten gehouden, 
waarop iedereen die wil mag meepraten over de toekomst van het geloof in 
Limburg. 
De bijeenkomsten vinden plaats op drie verschillende dagen: op donderdag 
9 april voor belangstellenden in Noord-Limburg, op maandag 13 april voor 
belangstellenden in Midden-Limburg en woensdag 15 april voor 
belangstellenden in Zuid-Limburg. Alle drie de bijeenkomsten beginnen om 
19.00 uur. Meer informatie over deze bijeenkomsten (locaties, programma, 
manier van aanmelden) is in de loop van dit voorjaar te vinden op de 
website www.bisdom-roermond.nl/kompas 
 

 

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis  
Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren 
na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een hechte 
gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie kan ons helpen 
verder te groeien als een gemeenschap. Het volgende ontmoetingsmoment 
met koffie vindt plaats op zondag 8 maart na de mis in de pastorie. U bent 
van harte welkom.  
Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker kletsen. 
 

 

Kruiswegmeditatiewandeling in Welten 
Op zaterdag 21 maart om 10:30 uur vindt een kruisweg plaats door Welten 
en het Welterpark. De Kruisweg van Jezus wordt overwogen, en zo volgen 
we al wandelend op meditatieve wijze de laatste tocht van Jezus met zijn 
kruis onderweg naar Golgota. Hiermee willen we, met beide benen op de 
grond, dichter bij onze Bron komen. 

http://www.bisdom-roermond.nl/kompas
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Na het gezellige zotte feesten met carnaval volgt een tijd van rust en 
bezinning in de voorbereiding op Pasen. In eerdere jaren organiseerden 
we, aan de hand van het boekje ‘Putten uit de Passie’ een aantal 
bijeenkomsten met overwegingen bij het lijdensverhaal van Jezus in het 
hier en nu. We keerden daarbij naar binnen. Nu treden we, letterlijk, naar 
buiten. We zetten ons in beweging en gaan symbolisch samen onderweg. 
 
We beginnen in de pastorie van Welten en lopen door het Welterpark, 
langs de Geleenbeek, de Weltervijver, de Weltermolen en de 
St. Martinuskerk en staan, letterlijk en figuurlijk, stil bij 14 staties. De route 
is iets minder dan een kilometer, met de bedoeling dat de fysieke uitdaging 
niet te hoog ligt en jong en oud kan deelnemen. Maar men dient uiteraard 
wel in staat te zijn deze afstand op een rustig tempo af te leggen, inclusief 
staande pauzes. We houden rekening met elkaar. We eindigen weer in de 
pastorie met een slotoverweging, gevolgd door een eenvoudige lunch. 
 
Praktisch 
Samenkomst in de pastorie van Welten (Welterkerkstraat 3, Heerlen) op 
zaterdag 21 maart 2026 om 10:30 uur. Daar beginnen we met een korte 
introductie en de eerste statie. 
Vervolgens gaan we lopend onderweg, waarin we telkens stoppen om de 
overige staties van de kruisweg te overwegen (buiten en in de kapel van de 
Martinuskerk). 
Bij zeer extreem weer wordt overwogen de bijeenkomst binnen (pastorie 
en kerk) te houden. 
Na de eindoverweging is er rond 12 uur een eenvoudige lunch. 
Voor deelname (incl. lunch) wordt een vrije bijdrage gevraagd met een 
richtbedrag van 5 euro. 
Voor meer informatie en aanmelding: Jacques Janssen 
(Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison (kapelaan@rkheerlen.nl). 
 
 

mailto:Jacques.Janssen@gmail.com
mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
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Vrijdag 27 maart: Passion Limburg in Welten 
 

 
 
Op vrijdag 27 maart is de St. Martinuskerk in Welten-Heerlen het decor 
voor de Passion Limburg: het lijdensverhaal van Jezus in een gezongen 
moderne uitvoering. Een aangrijpend verhaal vol tegenstellingen: liefde en 
haat, vreugde en verdriet, teleurstelling en hoop, dood en leven. 
De organisatie is in handen van stichting Madesko. Rusmin Madesko, 
muzikaal leider en arrangeur, afkomstig uit Heerlen, organiseert al 
meerdere jaren Passion uitvoeringen in PT-Heerlen of PT-Kerkrade. Dit 
jaar komt de uitvoering ook in de St. Martinuskerk in Welten. Het 
kerkgebouw leent zich bij uitstek om het lijdensverhaal van Christus op te 
voeren. Gekozen is om met zoveel mogelijk lokale mensen deze uitvoering 
te realiseren. Een groot team van enthousiaste spelers staat voor u klaar. 
Jay’s Dance Vision, een groep enthousiaste dansers uit Heerlen, 
ondersteunt de karakters met eigentijdse dansmoves. Het zangkoor Kadans 
uit Heerlen zal optreden. Verder worden de solisten, die de karakterrollen 
vertolken, ondersteunt door een uitgebreide band. De muzieknummers zijn 
moderne hedendaagse nummers, die iedereen zullen aanspreken. Kortom, 
een muzikaal gebeuren wat u niet wilt missen. 
De voorstelling in de St. Martinuskerk is op vrijdag 27 maart. Aanvang 
20.00 uur. Entree: € 20,00 Tickets zijn te bestellen via QR-code op de 
poster. 
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Nieuwe tarieven 
 

In het vorige Parochienieuws is helaas een fout in de bedragen voor de 
vooruitbestelde diensten geslopen. De nieuwe vastgestelde tarieven van 
het Bisdom per 1 januari 2026 zijn: 

• Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 20,- 
• Vooruitbestelde dienst door de week (leesmis): 5 jaar € 100,-;  

10 jaar  € 200,-; 20 jaar € 400,- 
• Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 35,- 
• Vooruitbestelde dienst zaterdagavond of zondag: 5 jaar € 175,-;  

10 jaar € 350,-; 20 jaar € 700,-; 
• Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of 

zondagmissen worden gehouden € 350,- 
• Begrafenismis (rouwgeld) € 570,- (betaalde kerkbijdrage wordt in 

mindering gebracht) 
• Huwelijksmis (trouwgeld) € 465,- (betaalde kerkbijdrage wordt in 

mindering gebracht) 
• Bijdrage voor begeleiding naar een andere dan de eigen begraafplaats 

of begeleiding naar crematorium na een voorafgaande kerkdienst  
€ 130,- 

• Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in 
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 570,- (betaalde 
kerkbijdrage wordt in mindering gebracht) 

• Richtbedrag kerkbijdrage: € 145,- per huishouden per jaar; extra 
steun waar mogelijk wordt gewaardeerd. 

Mis-agenda 
 

Tenzij anders vermeld zijn de missen op dinsdag en zaterdag in de 

dagkapel en op zon- en feestdagen in de kerk. Op dinsdag wordt 

voorafgaand aan de mis om 18.40 uur het rozenkransgebed gebeden. 

 

Zaterdag 14 februari, 19.00 uur   

Celebrant: kapelaan Taison 

• Jo Piepers-Wijnands (c) 

• Jan Rozestraten 
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Zondag 15 februari, 10.00 uur 

CARNAVAL 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 17 februari, 19.00 uur 

CARNAVALSDINSDAG 

• GEEN HEILIGE MIS 

• PAROCHIEKANTOOR GESLOTEN 

 

Woensdag 18 februari, 19.00 uur 

ASWOENSDAG 
Celebrant: kapelaan Taison 

Muziek: Gregoriaanse Schola 

 
 
Zaterdag 21 februari, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Zeswekendienst Vivian Malherbe 

• Fien en Sjir Kurvers-Dabekaussen (st) 

 

Zondag 22 februari, 10.00 uur (1e zondag van de Vastentijd) 

Celebrant: kapelaan Taison 
Muiek: Toine Sporken, orgel 

• Jaardienst Berthi de Esch-Thompson (st) 

• Michel Rompelberg (c) 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Dinsdag 24 februari, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Ida Bisscheroux-Niessen (c) 

• Ben Vork 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

• Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel 

zijn 

Zaterdag 28 februari, 19.00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

• Familie Frijns-Dekkerkleijn 

 

Zondag 1 maart, 10.00 uur (2e zondag van de Vastentijd) 

Celebrant: pastoor Schnackers 

Muziek: Jean Lardinois, orgel 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

. 

Dinsdag 3 maart, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de 
hemel zijn 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 7 maart, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Tiny Waterval-Stevens 
 

Zondag 8 maart, 10.00 uur (3e zondag van de Vastentijd) 

Na de mis koffiedrinken op de Pastorie 
Celebrant: Kapelaan Taison 
Muziek: Gregoriaanse Schola 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 



 

9 

 

Dinsdag 10 maart, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Ouders Paffen-Wachelder 
• Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de 

hemel zijn 
• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 14 maart, 19.00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

• Jo Piepers-Wijnands (c) 

• Jan Rozestraten (c) 

 

Zondag 15 maart, 10.00 uur (4e zondag van de Vastentijd) 

Celebrant: kapelaan Taison 

• Chris In de Braekt en Mia In de Braekt-Beers 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 17 maart, 19.00 uur 
Celebrant: kapelaan Taison 

• Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de 
hemel zijn 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 21 maart, 19.00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 
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Zondag 22 maart, 10.00 uur (5e zondag van de Vastentijd) 

Celebrant: Deken Kuijer 

Muziek: Gregoriaanse Schola 

• Jaardienst Tonny Bianchi-Dabekaussen, Max Bianchi, Nelly 

Bianchi-Bisschoff en wederzijdse overleden familieleden (st) 

• Lenie Stams-Houben (st) 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Familieberichten  

           

                                                 
Gedoopt:   31 januari: Sander Schröder 

 

Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap, 

van harte proficiat voor u en uw familie! 

_________________________________________________________________________ 

Aanstaand huwelijk: 

14 februari 2026 om 12.00u Erik Geraets en Natasja Remie, 
wonende in de parochie H. Moeder Anna. 
Wij wensen hen van harte proficiat met deze mooie plannen en 
veel zegen! 
_________________________________________________________________________ 
 

Overleden op - 29 januari: Piet Hermans, 84 jaar 

                           - 30 januari:  Henk van Boxtel, 71 jaar 

_________________________________________________________________________ 
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Inleveren misintenties voor de periode 21 maart tot en met  

3 mei uiterlijk: 

 

                      dinsdag, 17 maart 2026 , 11.00 uur 

 

Mis-intenties graag via mail: sintmartinus@home.nl danwel op 

dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur persoonlijk in de pastorie of 

telefonisch op nummer 045-5713225. 

Dinsdag 17 februari is het parochiekantoor gesloten. 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuw lectionarium 
 

Vanaf de Vastentijd zal in de zondagmissen 
een nieuw lectionarium (=lezingenboek) 
worden gebruikt, dat landelijk is 
voorgeschreven door de bisschoppen. De 
kerkgangers zullen hier niet veel van merken, 
de vertaling is grotendeels hetzelfde gebleven 
als de vorige vertaling. Wat u vooral zult 
merken is dat de lezing voortaan eindigt met 
“Woord van de Heer”, waarop we zoals altijd antwoorden “wij danken 
God”. 
Via de website https://www.tiltenberg.org/missaal/ of de app “missaal” 
zijn de teksten van de hele H. Mis, inclusief alle antwoorden, mee te volgen. 
In de app kan nu nog bij de instellingen gekozen worden voor de oude of de 
nieuwe vertaling; op den duur zal daar alleen de nieuwe vertaling zichtbaar 
zijn. 
Voor meer informatie zie https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/nieuw- 

lectionarium-jaar-a-in-de-nederlandse-kerkprovincie. 
 

 

https://www.tiltenberg.org/missaal/
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Jubileumjaar voor de 
800e sterfdag Sint-
Franciscus 
 

Paus Leo XIV heeft een 
Franciscaans Jubileumjaar 
uitgeroepen voor het gedenken 
van de 800ste verjaardag van het 
overlijden van Sint Franciscus 
van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027 en 
werd geopend in Assisi. 
 

 
De paus heeft een decreet laten publiceren waarin dit speciale, 
franciscaanse jubeljaar wordt ingesteld. Dit Jubeljaar is op een bijzondere 
manier gericht op de leden van de Franciscaanse familie van de Eerste, 
Tweede en Derde Reguliere en Seculiere Orden, evenals aan Instituten van 
Gewijd Leven, Apostolische verenigingen en verenigingen die de regel van 
Sint-Franciscus naleven of geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit. 

 

Getuigen van vrede 
 

Het jubeljaar wordt door de paus echter aangeboden aan alle christelijke 
gelovigen zonder onderscheid als aanmoediging om het voorbeeld van 
Franciscus na te volgen en getuigen van vrede te worden. Onder de 
voorwaarden die gelden bij een dergelijk jaar, wordt de gelovigen de 
mogelijkheid van een volledige aflaat aangeboden. 
Dit jubeljaar is geopend in de Santa Maria degli Angeli Basiliek in Assisi, 
gebouwd over het kleine Portiuncula kerkje van Franciscus en op de plek 
waar hij stierf. Er werd door de lokale bestuurders van kerk en stad 
herinnerd aan de vrede die Franciscus stichtte tussen de Podestà, een 
middeleeuwse burgemeester, en de bisschop van Assisi 
Voor deze gelegenheid werd het oudste schilderij van Sint Franciscus van 
Assisi dat bewaard wordt in het Porziuncola Museum tentoongesteld in de 
basiliek. Het werk dateert uit het midden van de dertiende eeuw en zou zijn 
uitgevoerd op een houten plank van de eerste doodskist van de heilige 
Franciscus. 
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In Nederland en Vlaanderen 
 

Ook in Nederland en Vlaanderen zal de franciscaanse familie dit jubeljaar 
vieren. Allereerst door een nieuw magazine uit te brengen, Francesco 
Magazine, dat gedragen wordt door verschillende ordes en verenigingen 
binnen de franciscaanse wereld. Ook zullen er tijdens dit jaar bijzondere 
activiteiten plaatsvinden die via verschillende media aangekondigd zullen 
worden. De website van de franciscanen komt met een serie artikelen 
onder het thema: ‘Franciscus, 800 jaar springlevend’. 
 

Musical in oktober op de planken 
 

Ter gelegenheid van het Franciscusjaar hebben de minderbroeders 
franciscanen en de muzikale jongerenbeweging KOEMI bovendien een 
familiemusical over het leven van Franciscus van Assisi gemaakt. De 
musical wordt vanaf 4 oktober op de planken gebracht door de jonge cast 
en crew van KOEMI en is geschikt voor jong en oud (vanaf zes jaar). Een 
actueel overzicht van de voorstellingen is te vinden op 
 www.franciscus-musical.org 
 

Bij de vastentijd 
 

Bezit 
 
Als u niet in staat bent 
alle dingen van de wereld prijs te 
geven, 
behoudt ze dan in ieder geval zó 
dat u niet door dingen van deze 
wereld 
vastgehouden wordt. 
 
Aardse goederen kunnen uw bezit 
zijn, 
maar zij mogen geen bezit van u 
nemen. 

Uw geest moet heer en meester 
blijven over uw bezit. 
Want anders, 
als uw geest in de ban is 
van aardse goederen, 
zijn deze veeleer 
heer en meester over uw geest. 
 
Weet dus de tijdelijke goederen 
te gebruiken en uw verlangen 
op het eeuwige te richten. 
 
Paus Gregorius de Grote (540-604) 

 
  

 

http://www.franciscus-musical.org/
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Rondleiding Klooster Wittem 
 
Iedere woensdag en zaterdag is er gelegenheid om deel te nemen aan een 
rondleiding in Pelgrimsoord Klooster Wittem. 
De rondleiding gaat langs kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder 
en de monumentale kloosterbibliotheek. Ze begint in Scala, de 
ontmoetingsruimte naast kloosterboekwinkel en receptie.  
Tijd: 11:00 uur tot 12:30 uur. 
Groepen kunnen contact opnemen voor een afspraak op een andere dag en 
tijd. 
Aanmelden is gewenst, via tel. 043 450 1741 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 
uur) of via de website van het klooster: 
www.kloosterwittem.nl/rondleidingen 
Prijs: € 7,50 
Klooster Wittem Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
www.kloosterwittem.nl 
 

Vierseizoenenwandeling 
natuur op de grens van seizoenen 
Ieder seizoen heeft zijn eigenheid en charme. Altijd is er wat anders te zien. 
Hoe zit dat op de grens van seizoenen? Wat is er nog over van het vorige, 
wat is er al te zien van wat komt? Al een aantal jaren gaan we op pad rond 
de start van een nieuw seizoen. Op 22 maart kijken we naar de laatste 
sporen van de winter en de aankondiging van de lente. Samen met een 
vrijwilliger van het IVN maken we een ommetje van ca. 5 km met uitleg en 
een bezinningsmoment onderweg. Goed wandelschoeisel is noodzakelijk 
en er zijn flinke hoogteverschillen te overbruggen. 
Datum: zondag 22 maart 2026, 13.30-16.30 uur. 
Deelname kost 3 euro. 
Graag aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741 
 
 

  

http://www.kloosterwittem.nl/rondleidingen
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741


 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

16 

 

Adressen en contactgegevens 
 

• Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:| 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen, 

Telefoon: 045-571 32 25; Email: sintmartinus@home.nl  

Geopend op dinsdagochtend van 10:00 uur – 12:00 uur. 

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site  

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl  

• Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten) 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl  

• Pastoor en Deken : H.J. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91; X: @DekenHeerlen; 

E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl  

• Diaken: Theo Cloodt 

Telefoon: 06 - 34 52 47 00; E-Mail: theo.cloodt@home.nl  

• Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 

Telefoon: 045 - 574 01 43 

• Stichting Patiëns: 

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: 

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15  

• Kerkbijdrage / Misstipendia: 

rekeningnr: NL04 INGB 0001040176 of NL39 RABO 0119905515 

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus 

Misstipendia: Dinsdag: € 20,- / Zaterdag & Zondag € 35,- 

Stichting Help Kerk St. Martinus Welten-Benzenrade: 

Giften op rekeningnummer: NL 45 ABNA 0445 563818 
 

mailto:theo.cloodt@home.nl

