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Parochienieuws 
 

Sint Martinuskerk Welten 

nr. 2026-3  21 maart-4 mei 2026 

 

Onderweg in deze wereld in deze Vastentijd 
 

Het Paastafereel in de St. Pancratiuskerk 

is klaar en kan door iedereen worden 

bekeken, er hebben zich zelfs al 11 

schoolklassen aangemeld voor de Goede 

Week! Het eerste beeld lijkt leeg. Er zijn 

geen personen, er gebeurt niets. Het 

ademt: tijdloos en stil. Het is een tafereel 

van het leven van alledag, zoals wij ons 

bevinden in ons dagelijks leven. De één gaat het goed, de ander heeft het 

moeilijk. Allemaal worden we geraakt door berichten over deze wereld: 

wat is er toch aan de hand, waarom al die oorlogen? Hoeveel onschuldige 

slachtoffers zullen er vallen in de lange rij van landen, waar nu weer Iran en 

de buurlanden in volle hevigheid aan zijn toegevoegd? 

Juist in die wereld van alledag, juist in die wereld van zorgen zal Jezus aan 

tafel gaan met zijn leerlingen, we vieren dat Witte Donderdag. Hij treedt 

niet in het geweer tegen de machthebbers; hij moppert niet op wat anderen 

doen, maar knielt in de onrustige wereld van de Romeinse overheersing 

toen, en van de oorlogen nu, eenvoudig neer en wast de voeten van zijn 

leerlingen. Een klein, teder gebaar van een anders-omgaan met de wereld 

en elkaar. Hij laat zich verwerpen en laat zich kruisigen, hij sterft. Maar niet 

als een nederlaag, als een overwinning. Het zal Pasen worden, Hij zal 

verrijzen! 
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Van harte nodigen we u uit, om deze weg van Jezus mee te gaan en mee te 

doen, in het leven van elke dag en heel bijzonder in de vieringen van de 

Goede Week, waarover u meer vindt in dit parochieblad. Laten we deze 

weg gaan in verbondenheid met Hem en met elkaar, en vooral ook met 

zovelen in onze wereld, die steeds weer de onschuldige slachtoffers zijn. 

Alvast: zalig Pasen! 

Hans Bouman, Pastoor-deken 

Viering Witte Donderdag in clusterverband 

In onze verschillende kerken en kapellen zullen op diverse momenten 

vieringen van de Goede Week en van Pasen worden gehouden.  

Eén dag willen we heel bijzonder samen vieren met al onze parochies in 

onze hoofdkerk, de St. Pancratius. Dat betreft de Witte Donderdag om 

19.00 uur, wanneer Jezus het laatste avondmaal viert en daarmee de 

Eucharistie instelt. Welkom daarbij! 

Palmtakjes 

Op zaterdagavond en op zondagochtend in het weekend van Palmpasen 

zullen in alle vieringen Palmtakjes worden gezegend die u zelf meebrengt 

naar de kerk. Ook is er enige voorraad palm aanwezig voor wie niet zelf iets 

heeft, zolang de voorraad strekt. Na afloop van de vieringen zal de 

overgebleven palm in de portalen van de verschillende kerken worden 

geplaatst. 

Iedere week een digitale nieuwsbrief van onze 

parochies 

Iedere week, meestal op vrijdag, verschijnt een digitale nieuwsbrief onze 

parochies van het cluster Heerlen Centrum/Zuid. Deze nieuwsbrief is 

actueler dan het parochieblad: er wordt teruggeblikt op de afgelopen week, 

vooruitgekeken naar de nieuwe week; prof. Stevens levert een preekje ter 

bezinning, en met de rubriek lief en leed nemen we u mee met de 

dopelingen, huwelijken en overlijdens. 
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U kunt deze nieuwsbrief gratis ontvangen door u aan te melden op 

www.rkheerlen.nl ; bovenaan het scherm staat een button “klik hier”. 

 

Actie kerkbalans 2026 

Afgelopen januari heeft de kapelaan u allen per brief benaderd met het 

verzoek om onze parochie financieel te ondersteunen in 2026. De 

afgelopen jaren zijn de kerkbijdragen, veelal door overlijdens, afgenomen 

en heeft de parochie ingeteerd op haar financiële middelen.  Daarom zijn 

we uitermate blij en dankbaar dat we op de brief van de kapelaan zoveel 

positieve reacties hebben gekregen. Het is bemoedigend te ervaren, dat 

onze parochie nog zo leeft in Welten/Benzenrade. Nogmaals dank! 

 

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis  

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren 

na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een hechte 

gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie kan ons helpen 

verder te groeien als een gemeenschap. Het volgende ontmoetingsmoment 

met koffie vindt plaats op zondag 19 april na de mis in de pastorie. U bent 

van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker 

kletsen. 

 

Kruiswegmeditatiewandeling in Welten 

Op zaterdag 21 maart om 10:30 uur vindt een kruisweg plaats door Welten 

en het Welterpark. Verdere informatie is te vinden in het vorige Martinus 

Nieuws (ook op de website).  

 

 

 

http://www.rkheerlen.nl/
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Vrijdag 27 maart: Passion Limburg in Welten 

 

Op vrijdag 27 maart is de St. Martinuskerk in Welten-Heerlen het decor 

voor de Passion Limburg: het lijdensverhaal van Jezus in een gezongen 

moderne uitvoering. Een aangrijpend verhaal vol tegenstellingen: liefde en 

haat, vreugde en verdriet, teleurstelling en hoop, dood en leven. De 

organisatie is in handen van stichting Madesko. Rusmin Madesko, muzikaal 

leider en arrangeur, afkomstig uit Heerlen, organiseert al meerdere jaren 

Passion uitvoeringen in PT-Heerlen of PT-Kerkrade. Dit jaar komt de 

uitvoering ook in de St. Martinuskerk in Welten. Het kerkgebouw leent zich 

bij uitstek om het lijdensverhaal van Christus op te voeren. Gekozen is om 

met zoveel mogelijk lokale mensen deze uitvoering te realiseren. Een groot 

team van enthousiaste spelers staat voor u klaar. Jay’s Dance Vision, een 

groep enthousiaste dansers uit Heerlen, ondersteunt de karakters met 

eigentijdse dansmoves. Het zangkoor Kadans uit Heerlen zal optreden. 

Verder worden de solisten, die de karakterrollen vertolken, ondersteunt 

door een uitgebreide band. De muzieknummers zijn moderne hedendaagse 

nummers, die iedereen zullen aanspreken. Kortom, een muzikaal gebeuren 

wat u niet wilt missen. De voorstelling in de St. Martinuskerk is op vrijdag 

27 maart. Aanvang 20.00 uur. Entree: € 20,00 Tickets zijn te bestellen via 

QR-code op de poster. 
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Palmzondag Viering  

Op Palmzondag 29 maart verzamelen we ons voor deze Mis niet in maar 

voor de kerk. Daar zal ook de palmwijding en zegening van de 

palmpaasstokken plaats vinden, om dan gezamenlijk de kerk in te trekken.  

 

Paas- ziekencommunie. 

De paas - ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden ontvangen. 

Hiervoor kan men een afspraak maken met Kapelaan Taison tel: 06-

51627758.  

 

Klepperactie 

In de goede week gaan de misdienaars en acolieten van Welten- 

Benzenrade zoals gebruikelijk weer klepperen voor de gemeenschappelijke 

uitstapjes. Om organisatorische redenen zal dit alleen op paaszaterdag 4 

april zijn. U kunt uw beurs en het (klein)geld dus alvast klaarleggen! Bij 

voorbaat bedankt!  

 

Mis ter intentie van huwelijksjubilarissen 

Eén van de belangrijkste keuzes die we in ons leven maken, is die om te 

trouwen. Het is lang niet vanzelfsprekend dat de belofte om elkaar trouw te 

blijven ook wordt nagekomen. Viert u dit jaar een huwelijksjubileum dan 

willen we daar graag bij stil staan. Wij doen dit op zondag,19 april, om 

10:00 uur met een Heilige Mis. Wij nodigen huwelijksjubilarissen uit om 

deze eucharistieviering bij te wonen. Daarin danken we God voor de steun 

die zij tijdens de voorbije huwelijksjaren hebben mogen ontvangen en 

vragen we Gods zegen voor de jaren die voor hen liggen. Na afloop van de 

mis willen we graag napraten onder het genot van koffie en vla. Wilt u van 

deze uitnodiging gebruik maken dan vernemen we dat graag via e-

mail sintmartinus@home.nl of telefoon 06-51627758 (kapelaan Taison). 

mailto:sintmartinus@home.nl
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U bent allen van harte uitgenodigd om samen het 

feest van De Goddelijke Barmhartigheid te 

vieren!  

Het Allerheiligste wordt uitgesteld op 12 April 2026, in de   

dagkapel van de Sint Martinus van 14.45 uur tot 15.45 uur. 

Er is aanbidding: om 15:00 uur bidden we de rozenkrans van  
De Goddelijke Barmhartigheid en aansluitend de litanie.  
Daarna is stille aanbidding. 
Gedurende de aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten bij 
Kapelaan Taison. 
Korte uitleg: Jezus is verschenen aan Zuster Faustina Kowalska, (Poolse 
zuster 1905- 1938), op 22 februari 1931. Jezus zei haar: ‘Ik wil dat de 
eerste zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt; de ziel die 
te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ontvangen, zal volledige 
vergeving van zonden en straf ontvangen.’ 
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de pastorie. 

4 mei: Dodenherdenking 

Op maandag 4 mei a.s. vindt traditioneel de Dodenherdenking plaats bij de 

ingang van de St. Martinuskerk. De slachtoffers van oorlogsgeweld, met 

name de personen uit Welten en Benzenrade die in de Tweede 

Wereldoorlog en in Nederlands-Indië zijn omgekomen, worden dan 

herdacht. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur bij de ingang van 

de kerk. Om 19.45 uur start het programma van de herdenking. Er zullen 

bloemen worden neergelegd bij de herdenkingsplaat met de namen van de 

Weltense slachtoffers, onder anderen door kinderen van de St. 

Martinusschool en namens Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade 

(BWWB). Ger Prickaerts zal een tekst voordragen en er zal stemmige 

muziek zijn. Roger Ernes van Schutterij Ubachsberg speelt “The Last Post”. 

Na afloop is iedereen welkom in het gemeenschapshuis van Welten voor 

een nazit met koffie/thee en een wafel. 

De organisatie van de Dodenherdenking wordt verzorgd door 

Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, in samenwerking met kapelaan 

Taison. 
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Mis-agenda 

Tenzij anders vermeld zijn de missen op dinsdag en zaterdag in de 

dagkapel en op zon- en feestdagen in de kerk. Op dinsdag wordt 

voorafgaand aan de mis om 18.40 uur het rozenkransgebed gebeden. 

 

Zaterdag 21 maart, 19.00 uur   

Celebrant: Kapelaan Taison 

 

Zondag 22 maart, 10.00 uur, (5e zondag van de Vastentijd) 

Celebrant: Deken Kuijer 

Muziek: Gregoriaanse Schola 

• Annie Donners vanwege verjaardag 

• Lenie Stams-Houben (st) 

• Jaardienst Tonny Bianchi-Dabekaussen, Max Bianchi en 

tevens voor Nelly Bianchi-Bisschoff en wederzijdse 

overleden familieleden (st) 

• Jaardienst Ben Vork 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 24 maart, 19.00 uur 

Celebrant: Deken Bouman 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 28 maart, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Gerdy en Vivian Malherbe (c) 
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Zondag 29 maart, 10.00 uur (6e zondag van de Vastentijd, 

Palmzondag) Gezinsmis met Palmstokken 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Trio Vivente 

• Zeswekendienst Giel Waterval 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 31 maart, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Donderdag 2 april, (Witte Donderdag) Pancratiuskerk 19.00 uur 

Celebrant: Deken Bouman en Kapelaan Taison 

 

Vrijdag 3 april, 15.00 uur (Goede Vrijdag, Kruisweg) 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Gregoriaanse Schola 

 

Zaterdag 4 april, 19.00 uur (Paaswake, met doopsel volwassene en 

zoon) 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Gregoriaanse Schola 

• Michel Rompelberg (c) 

• Tiny Waterval-Stevens 

• Overledenen van de familie Odé 
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Zondag 5 april, 10.00 uur (1e Paasdag) 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Gemengd Kerkkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 

• Ruud Rober (c) 

• Familie Kals-Feijen 

• José en Sjef Brouns 

• Jessie Schouten-Wouters en de familie Schouten 

• Giel Bleylevens 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

• Ouders Kerckhoffs-Smeets en zonen, familie Fransen 

 

Maandag 6 april, 10.00 uur (2e Paasdag, Presentatie 

Communicanten en paaseieren zoeken in de kerk) 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Duo Sisters by heart 

 

Dinsdag 7 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 11 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Ouders Roeks-Rothkrans (st) 
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Zondag 12 april, 10.00 uur 

Celebrant: Deken Kuijer 

Muziek: Tessa Kockelkoren, zang 

• Uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk Roel en Ted Luijten-

Van Mourik 

• Jan Rozestraten (c) 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 14 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Jaardienst ouders Paffen-Wachelder 

• Familie Frijns-Dekkerkleijn 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 18 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

 

Zondag 19 april, 10.00 uur, (viering Huwelijksjubilea)  

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Gemengd Kerkkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Dinsdag 21 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Zaterdag 25 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Jaardienst ouders Kurvers-Eussen, Mireille en Jolanda  

 

Zondag 26 april, 10.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek: Toine Sporken, orgel 

• Michel Rompelberg (c) 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Dinsdag 28 april, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Vrijdag 1 mei, 19.00 uur, Kapel Benzenrade 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Fien en Sjir Kurvers-Dabekaussen (st)  
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Zaterdag 2 mei, 19.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

• Tiny Waterval-Stevens 

 

Zondag 3 mei, 10.00 uur 

Celebrant: Kapelaan Taison 

Muziek:  

• Jaardienst Elisabeth Lenoire (st) 

• Ter ere van H. Marculphus (st) 

• Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

Familieberichten  

                 

_________________________________________________________________________ 

Inleveren misintenties voor de periode 2 mei tot en met  

28 juni uiterlijk: 

                      dinsdag, 28 april 2026, 11.00 uur 

 

Mis-intenties graag via mail: sintmartinus@home.nl danwel op 

dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur persoonlijk in de pastorie of 

telefonisch op nummer 045-5713225. 
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Belangrijke data: 

Zondag 19 april 2026, 10.00 uur viering Huwelijksjubilea 
Vanaf 1 mei iedere 1e vrijdag van de maand om 19.00 uur mis in de kapel 
van Benzenrade 
Maandag 4 mei 2026, 19.30 uur Dodenherdenking St. Martinuskerk Welten 
Donderdag 14 mei Hemelvaart en 1e H. Communie, 11.30 uur,  
St. Martinuskerk Welten 
Zondag 24 mei, 10.00 uur 1e Pinksterdag 
Zondag 14 juni, 10.00 uur Sacramentsprocessie en aansluitend H. Mis in ‘t 
Bakkes  
 

Vastenactie 

Zoals u eerder kon lezen, heeft het 

Missionair Overleg Heerlen, dat in het 

verleden in de parochies in Heerlen 

activiteiten voor Vastenactie 

organiseerde, zich opgeheven. Dat 

betekent niet dat parochies niet meer 

meedoen met Vastenactie. U kunt ook 

dit jaar doneren aan Vastenactie, ook als er dit jaar geen begeleidende 

activiteiten worden georganiseerd. 

Vastenactie vraagt in 2026 aandacht voor het bisdom Pando, in het uiterste 

noorden van Bolivia, een van de armste streken in het land. 90% van het 

bisdom bestaat uit tropisch regenwoud. In het verleden is bisschop Luis 

Casey zeer actief geweest om de levensomstandigheden voor de straatarme 

inheemse bevolking te verbeteren. Hij bouwde een ziekenhuis, 

organiseerde een hospitaalboot die op de Amazone gehuchten en dorpjes 

aandoet om medische zorg te verlenen, hij zorgde voor naschoolse 

kinderopvang als ouders het oerwoud intrekken om vruchten te 

verzamelen, er kwam ook opvang voor gehandicapte kinderen. Om zijn 

initiatieven te financieren richtte hij de Stichting Amazone Kinderen op 

waarmee Vastenactie samenwerkt. Zie www.amazonekinderen.nl. Na zijn 

dood in 2022 zet zijn opvolger bisschop Eugenio Coter de projecten van 

bisschop Casey voort, aangevuld met gevangenenzorg. Want de 
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levensomstandigheden in de gevangenissen van Pando zijn mensonterend; 

het leven is er heel moeilijk. Soms zitten verdachten vijftien jaar zonder 

proces vast omdat ze geen geld hebben om aan de documenten te komen 

die nodig zijn om hun rechtszaak te beginnen. Een team van bezoekers 

rondom de bisschop probeert de gevangenen zoveel mogelijk te helpen. De 

campagne van Vastenactie richt zich vooral op het gevangenenpastoraat en 

de naschoolse kinderopvang. 

Uw donatie is welkom op bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 tnv 

Vastenactie Bisdom Roermond ovv Pando 2026 of op een van de 

bankrekeningen van de parochie (zie colofon) ovv Pando 2026. 

 

Regiobijeenkomsten 

bisdom Roermond, 

iedereen welkom 

Verbonden met elkaar in Christus – 

Kompas voor de toekomst’. Zo heet de 

toekomstvisie voor de kerk in Limburg, die bisschop Ron van den Hout eind 

vorig jaar heeft gepresenteerd.  

Die toekomstvisie is tot stand gekomen na drie uitvoerige gesprekken met 

150 mensen uit het hele bisdom. Natuurlijk waren er ook een heleboel 

belangstellenden die daar niet aan deel konden nemen. Zij krijgen nu de 

kans om mee te praten.  

In april vinden er drie regiobijeenkomsten plaats: 

• Donderdag 9 april in MFC De Zaal in Tienray (voor Noord-Limburg) 

• Maandag 13 april in het Franciscus Huis in Weert (voor Midden-

Limburg) 

• Woensdag 15 april in Klooster Wittem (voor Zuid-Limburg) 

Graag willen we u van harte uitnodigen om aan één van deze avonden deel 

te nemen.  
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Voor wie? 

Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen in Limburg die de 

toekomst van de kerk en het geloof aan het hart gaat. We denken dan aan 

leden van kerkbesturen en pastorale teams, kernvrijwilligers in parochies 

en betrokken parochianen die graag een steentje bij willen dragen. Ook 

mensen die misschien wat minder kerkbetrokken zijn, maar wel heel 

geïnteresseerd, zijn van harte welkom. 

Wat gaan we doen? 

Samen op weg naar een synodale kerk van gemeenschap, participatie en 

zending. Dat is de richting die centraal staat in de toekomstvisie. We zijn 

allemaal geroepen om bruggen te bouwen naar de toekomst.  

Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen we als betrokken katholieken in Limburg 

samen op weg gaan naar een synodale kerk, waarin we levendig getuigen 

van ons geloof en samen bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen? 

Dat is de vraag die tijdens de regiobijeenkomsten centraal staat en 

waarover we graag uw mening horen. 

 Programma regiobijeenkomsten 

18.45 uur: Inloop 

19:00 uur: Openingsgebed, welkom en introductie door  

                      bisschop Van den Hout 

19:30 uur: Synodaal gesprek aan tafels van circa 10 personen 

20:30 uur: Korte pauze 

20:40 uur: Vervolg programma 

21:15 uur: Plenaire afsluiting 

Als voorbereiding voor de bijeenkomsten vragen we alle deelnemers de 

toekomstvisie te lezen en vooraf al een antwoord te formuleren op twee 

vragen dat u tijdens het gesprek aan tafel in drie minuten kernachtig kunt 

delen:  
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1. Wat spreekt u in de toekomstvisie zeer aan? 

2. Wat roept weerstand op? 

 

Wij verheugen ons op het verbreden van het gesprek over de toekomst van 

ons kerkelijk leven en hopen op mooie ontmoetingen en gesprekken. 

 Aanmelden kan tot een week voorafgaand aan de bijeenkomst via 

onderstaande link. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met het adres van 

de locatie en andere informatie over de bijeenkomst. 

Meer over de toekomstvisie kunt u lezen op onze themapagina 

https://www.bisdom-roermond.nl/kompas , waar ook de verwijzing naar 

het aanmeldformulier te vinden is. 

Joods Pesach voor iedereen 

Heb je je ooit (of altijd al) afgevraagd waar Pesach nu eigenlijk om draait? 

Om te beginnen: het is geen ‘Joods Pasen’. Het is wél een avond vol met 
lekker eten, zingen en leren. 

Steve Schwartz, voorzitter van het Leerhuis Limburg (i.s.m. de Protestantse 
Parkstadgemeente) gooit de deuren open voor allen die iets over Pesach 
willen leren en het zelf willen ervaren. Doe mee en ontdek alles over dit 
belangrijke Joodse feest. 

Wanneer: 
Dinsdag 7 april. Inloop v.a. om 17:00 uur. We beginnen stipt om 17:30. 

Waar: 

De Protestantse Kerk, Tempsplein 14 in Heerlen (ingang via poort aan de 
linkerkant van de ingang van het kerkgebouw naar het bijgebouw ‘de 
Brug’). 

Iedereen, gelovig of niet, is welkom. 

Bij vragen: Bel Steve, tel.: 06-24590907 

 

Reserveer je plaats door €15,- (p.p.) over te maken naar 
rekeningnummer:    NL90 RBRB 0954 8612 72 

t.n.v. Leerhuis Limburg 

o.v.v. Pesach 2026 (met vermelding van je naam, natuurlijk). 

 

https://www.bisdom-roermond.nl/kompas
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Een parochiaan vertelt 

In deze rubriek gaat Arthur Prakken op pad en spreekt een parochiaan, zodat 

we elkaar beter leren kennen en we groeien als gemeenschap. 

 

Elke woensdag hebben we communieles in de Annakerk. Daar komen we 

met kinderen van verschillende basisscholen bij elkaar die allemaal samen 

de communie gaan doen. Vaak wordt er iets verteld over een verhaal uit de 

Bijbel, bijvoorbeeld over de toren van Babel. Na dat verhaal zijn we in de 

toren van de Annakerk geweest, op het dak! Dat was echt leuk! We oefenen 

met bidden en daarna gaan we altijd liedjes oefenen. 

David 

  

Een stukje achtergrond 

Ik hoorde onlangs via de radio naar aanleiding van het overlijden van de 

auteur Cees Nooteboom dat hij zijn opleiding o.a. had genoten bij 

monniken, zoals Augustijnen en Franciscanen. Het gebruiken van het 

woord 'monniken' in een dergelijke context is een dikwijls voorkomende 

formulering. De Augustijnen en Franciscanen nu zijn geen monniken maar 

paters. Monniken leiden een monnikenleven, een vita monastica. Dit is 

afgeleid van het Griekse woord 'monos' dat 'alleen' betekent. Zij leven in 

een eigen cel en komen slechts bij elkaar voor de gebeden in de abdijkapel 

en de maaltijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Benedictijnen.  

Strenger is het bij de Cartuizermonniken of Camaldulenzers die een eigen 

cel met keukentje en kapelletje hebben. Zij leven in een grote 

afzonderlijkheid en komen slechts bijeen voor de zondagse Mis. Paters 

daarentegen volgen het zogenaamde apostolische leven, de vita apostolica. 

Dit wil zeggen dat zij een gemeenschap vormen zoals de apostelen dat 

deden rondom Christus. Aan de kerkvader Augustinus wordt de stichting 

van deze vita toegeschreven.  
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In de Middeleeuwen was de vita monastica erg prominent en met H. 

Franciscus, wiens sterfjaar 800 jaar geleden nu gevierd wordt, is de vita 

apostolica erg in de belangstelling gekomen. Het zou in dit kader te ver 

voeren om de reden van deze verandering uit de doeken te doen, maar het 

is wel  fijn wanneer bij de nieuwsverspreiding een zekere nauwgezetheid 

betracht wordt.  

Arthur Prakken 
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Adressen en contactgegevens 

 

• Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:| 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen, 

Telefoon: 045-571 32 25; Email: sintmartinus@home.nl  

Geopend op dinsdagochtend van 10:00 uur – 12:00 uur. 

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site  

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl  

• Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten) 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl  

• Pastoor en Deken : H.J. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91; X: @DekenHeerlen; 

E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl  

• Diaken: Theo Cloodt 

Telefoon: 06 - 34 52 47 00; E-Mail: theo.cloodt@home.nl  

• Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 

Telefoon: 045 - 574 01 43 

• Stichting Patiëns: 

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: 

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15  

• Kerkbijdrage / Misstipendia: 

rekeningnr: NL04 INGB 0001040176 of NL39 RABO 0119905515 

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus 

Misstipendia: Dinsdag: € 20,- / Zaterdag & Zondag € 35,- 

Stichting Help Kerk St. Martinus Welten-Benzenrade: 

Giften op rekeningnummer: NL 45 ABNA 0445 563818 

mailto:theo.cloodt@home.nl
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Impressie bezoek communicanten aan Klooster 

Wittem 

 

 

 


